
PAUL DE SCHRIJVER
Man op het zadel.
Ik ken iemand.

en die had een boek geschreven het is vooral een 
heel

leuk boek voor grote mensen. Hij heeft een reis 
gemaakt

op ze motor van alaska naar Argentinië  hij

duurde er wel drie jaar over. Maar onder weg heeft 
hij hele leuke dingen mee gemaakt en avonturen 
hij vond het heel leuk. Daar gaat het boek over. Hij 
woont in Bolivia hij heeft een vrouw en een 
tweeling van jongetjes. hij is nu in Nederland om 
ze boek te verkopen hij heeft er al veel verkocht.  
Hij wil graag zo veel mogelijk verkopen. Hij heeft al 
veel geld verdiend morgen gaat hij op al zijn 
boeken zijn handtekening schrijven. Ze motor heeft 
ook in de bijenkorf gestaan. En zijn boek licht in 
allen boekenwinkels daar is hij blij mee.  Hij gaat 
over zes maanden weer naar Bolivia. hij slaapt bij 
zijn zus Daan dat is een hele goeie vriendin van 
mijn moeder. Het is een heel leuk boek. Paul is nu 
50 jaar. Hij heeft  heel erg ze best over gedaan. hij 
duurde  om het boek te schrijven 5 jaar. Dat is 



lang. het is een best dik boek en moeilijk om te 
schrijven. Hij heeft hard gewerkt met zweet op ze 
voorhoofd en hij ging maar door ik moet dit af 
hebben ja heb het af.

Einde


